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Hoe lang werk je hier al?  
Ik werk hier sinds 4 mei 1999, dat is nu 24 jaar. 

Heb je kinderen? Zo ja hoeveel?  
Ik heb 1 dochter van 34 jaar. 

Waarom koos je deze school?  
Ik heb deze school niet gekozen. Ik had via een vriendin gehoord 

dat er een openstaande vacature was. Ik heb dan gesolliciteerd 

en ’s avonds belde de toenmalige directeur dat ik mocht 

beginnen.  

Hoe oud ben jij?  
Ik ben 59 jaar oud.  

Ben je getrouwd?  
Nee, ik ben niet getrouwd.  

 

Hoeveel reizen heb je al gedaan?  
Vooral toen ik jong was heb ik veel reizen gemaakt. Hoeveel 

vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb al gereisd naar China, 

Amerika, Canada. Ik ben ook al in alle landen van Europa 

geweest behalve in Italië. Maar naar dit land ga ik volgend 

jaar op reis.  

Wat was vroeger je droomjob?  
Ik wilde graag fotografe worden.  

Op welke school zat jij vroeger? 
In de lagere school zat ik op O.L.V. Lourdes en het middelbaar 

in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen.  

Wat is je lievelingsdier?  
Een kat.  

Waarom ben je secretaresse geworden?  
Ik heb talen gestudeerd in het middelbaar dus ben daarom 

secretaresse geworden.  

 

 

 

 

Juf Miche! 

Interviewers: Danedio en Princesse 

Leerkrachten  in de 

kijker! 

 

Meester Ivan! 

Interviewers: Soulafa en Havin 

Hoe oud ben je? 

Ik ben 51 jaar oud.  

Waarom koos je deze job?  

Ik ben eerst 20 jaar bakker geweest. Ik moest altijd ’s nachts en 

in het weekend werken. Er kwam hier een plekje vrij als 

werkman en dit was voor mij de ideale verandering.  

Wat is je droomjob?  

Ik vind mijn huidige job als werkman heel plezant!  

Wat is je favoriete kleur?  

Dat is moeilijk, maar ik kies toch voor blauw. 

Ben je getrouwd? Zo ja, hoeveel kinderen heb je?  

Ik ben niet getrouwd, maar woon wel samen. Ik heb 2 kinderen, 

een meisje en een jongen.  

Wat is je favoriete dier?  

Ik kijk graag naar de vogels in de tuin.  

 

 

Hoe lang werk je hier al? 

Ik werk hier al 11 jaar. 

Welke schoenmaat heb je?   

Ik heb maat 43/44. 

Naar welke landen ben je al geweest?  

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije, Spanje.  

Vooral in Europa.  

Hou je van planten?  

Ja hoor, de natuur is mooi.  

Heb je hobby’s?  

Ja, ik ga in de winter altijd skiën. Ik ben ook lesgever in de 

turnkring en bij de freerun.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knap werk,  interviewers van 6!   

 
 

Hoe lang werk je hier al?  

Ik ben begonnen in 2011, 12 jaar dus.  

Wat zijn je werkuren ? 

Op maandag en dinsdag van 6u tot 11u. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag van 6u tot 10u.  

Waarom koos je deze job?  

Ik koos voor poetsen omdat ik het graag netjes en 

proper maak voor jullie.  

Hoe oud ben je?  

Ik ben 50 jaar oud.  

Wat was je droomjob toen je jong was?  

Toen ik klein was droomde ik om verpleegster te 

worden. Maar jammer genoeg kon ik niet naar 

school in Thailand want dat is daar heel duur. Hier 

is studeren niet zo duur, maar in Thailand moeten 

de ouders alles zelf betalen. 

 

Wat is je lievelingsdier?  

Mijn lievelingsdier is een ijsbeer. 

Wat is je lievelingseten?  

Dat is een Thaise gele curry en loempia ! 

Wanneer zijn jouw pauzes? 

Om 9u heb ik een pauze. 

Hoe lang duren je pauzes?  

Dat hangt ervan af hoeveel werk ik nog heb.  

Hoeveel kinderen heb je?  

Ik heb 2 kinderen, Jana en Luna. Luna is al in de 

hogeschool en Jana zit in het 5e middelbaar. 

 

 

 

 

Juf Kanya! 

Interviewers:  

Leroy en Youssef 

Leerkrachten  in de 

kijker! 

 



 

Een wereldberoemde kunstenaar!    

  

Mustafa uit 1b knutselde deze prachtige wereldkaart!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De landen kregen de juiste kleur van hun vlag.  

Hij heeft er thuis wel 4 uur aan gewerkt!  

Knap gewerkt, kunstenaar Mustafa!  

  

1de leerjaar 



Uitstap naar de horst  
 

 

 

 

 

 

kleuterschool 

Heel de kleuterschool trok naar de Horst. 

Het was een superleuke, warme dag!  

Gelukkig was er genoeg schaduw om even af te 

koelen.  

 

 



 

Project DE RUIMTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarse kleuters en 1e leerjaar 

Een hele week lang werkten en speelden de paarse 

kleuters en het eerste leerjaar samen. 

We leerden allerlei dingen over de ruimte. 

 

Wat genoten we ervan om samen op ruimtereis te gaan! 



 

Project DE RUIMTE 

 

 

 

 

In de ene klas was er een rustige werkplek voor de kleuters en 
het eerste leerjaar. 
In de andere klas kon er gespeeld en ontdekt worden over de 
ruimte. 
Ook op de speelplaats was er veel plaats om sterren en planeten 
te tekenen. 

 

Paarse kleuters en 1e leerjaar 



 

Planckendael 
e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e  leerjaar 

 

 

 

 

 

We gingen naar Planckendael en zagen een heleboel dieren: giraffen, 

olifanten, een kangoeroe, leeuwen, orang-oetans en nog meer dieren. 

Onze juf betaalde zelfs 1 euro voor eten van de vissen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het park was ook heel groot. Zeker de glijbaan was ook heel leuk. Er was 

ook een klein waterparkje. 

Geschreven door Jolene en David uit 3B 

 

 



 

Bosklassen  

 

 

 

 

  

   

4e  leerjaar 

Ik ben woensdag om 7u30 opgestaan. Ik heb mijn kleren aangedaan. 

En we zijn gaan eten in het hoofdgebouw (het eten was heel lekker). 

We zijn ook naar de kinderboerderij gegaan met een toeristentreintje. 

We hebben ook brood gemaakt . We zijn ook in de zwevende 

stoeltjes gegaan. 

Ik heb heel hard meegezongen met de liedjes(ik was heel hees toen). 

En toen zijn we met het toeristentreintje terug naar huis gegaan. 

We zijn toen gaan avondeten (het eten was frieten met stoofvlees). 

En dan zijn we gaan slapen.  ~Julie 4B 

 



Bosklassen  

 

 

 

 

4e  leerjaar 

Op dinsdag was het een super toffe dag! 

We hebben verschillende bosspelen gespeeld en we zijn ook 

naar een toeristentoren gegaan! 

Donderdag zijn we naar Hidrodoe gegaan. 

Daar hebben we verschillende waterproefjes gedaan. 

Bij het avondmaal hebben we rijst met veggie curry gegeten en bij het 

kampvuur aten we marshmallow. ~Raphael 4B 



 

 

 

 

 

 

 


