Beste ouders en leerlingen

Deze brief gaat over de leeruitstap naar De Vroente, duurzaam educatiepunt in
Heide-Kalmthout.

Op donderdag 25 september gaan we met de trein naar Heide-Kalmthout.

We gaan op ontdekking in de natuur. Hier zullen gidsen ons uitleg geven over het
heidebiotoop en over de dieren die hier leven.
(https://www.vlaanderen.be/duurzaam-educatiepunt/de-vroente-duurzaam-educatiepunt)

De prijs van de trein en de gidsen bedraagt €7 en zal op de schoolrekening komen.
Vertrek op school: We wachten niet, dus graag om 7 uur 50 aan de rode poort.

Terug op school: rond 16 uur 30!

Om de dag vlot te laten verlopen vragen we om in orde te zijn met volgende
zaken:

- kleding:
o waterdichte wandelschoenen of laarzen want het
gras kan nat zijn.
o een rugzakje
O regenjas
o warme trui (als het koud is...)
- voldoende eten en drinken (enkel water) afval neem je
zelf terug mee!
- een plastic zak om wat herfstspullen in te verzamelen of
om op te zitten bij de picknick

Bedankt om alles mee in orde te maken.

Meester en de juffen van het vijfde
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