Thema: mijn familie en ik

Beste ouder

Wat?

Het eerste thema is gestart: Mijn familie en ik. De leerlingen leren over wat een gezin is, hoe
die eruit kan zien en verschillende levensfases die ze zelf al hebben doorlopen.
Wij vragen aan u om foto’s mee te geven:

- een foto van uw gezin

- foto’s van uw kind als: baby, peuter, kleuter en lagere schoolkind (nu)

Wat doet wij in de klas met de foto’s?

We hangen de foto’s op. We knippen er niet in! Aan het einde van het thema krijgt uw kind
de foto’s terug mee naar huis.

Ik heb alleen digitale foto’s ...
Geen probleem! U kan de foto’s naar ons mailen. Wij drukken ze dan af op school.

2A: juf Julie = julie.tuyaerts@lambertus.be

2B: juf Anke = anke.anthonissen@lambertus.be

Alvast bedankt!
Groetjes

Juf Julie en juf Anke
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