
Beste ouders en leerlingen 

 

Op donderdag 16 oktober gaan we op de eerste van  

4 leerwandelingen. Deze hebben als thema: herfst, winter, lente 

en zomer. Uiteraard starten we nu in oktober met de herfst. De wandeling zal 

tijdens de gewone lestijd doorgaan. 

Om de dag vlot te laten verlopen vragen we om in orde te zijn met volgende 

zaken:  

- kleding:  

o waterdichte wandelschoenen of laarzen 

o een rugzakje 

o regenjas  

o warme trui (als het koud is…) 

- voldoende eten en drinken (Alleen water) afval 

neem je zelf terug mee! 

- een plastic zak om wat herfstspullen in te 

verzamelen of om op te zitten bij de picknick 

 

Zorg dat je zeker thuis ontbeten hebt voor je naar school komt!  

Niet meenemen: - slecht humeur 

                               - chips en snoep 

                               - smartphone enz.. 

Bedankt om alles mee in orde te maken 

 

Meester en de juffen van het vijfde 


